
Feestcommissie!


Dat is eigenlijk wat de ouderraad is… en klinkt toch veel gezelliger.

Het leuke is dat we bij de feestcommissie staan te springen om 
nieuwe aanwinsten.


We organiseren leuke activiteiten zoals met Sinterklaas en Kerst of het eindfeest.

Daarnaast:

- leer je andere ouders kennen en werk je samen met het Klimduin team

- speel je een actieve rol binnen school en ben je meer betrokken.


Ongeveer 7 keer per schooljaar ‘vergaderen’ we op dinsdagavond van 19:30 - 20:30 uur. 

Tijdens de eerst vergadering geef je zelf aan bij welke activiteiten je betrokken wilt zijn. Met dat 
groepje spreek je waar nodig tussendoor af. Qua tijdsinvestering is het echt goed te doen. 


Wij zijn heel blij met jouw frisse inzet, groot of klein. 

Dus meld je aan via onderstaande antwoordstrook :-)

Bij vragen mag je gerust een van ons aanspreken of een keer vrijblijvend langskomen bij de 
volgende vergadering (op 13 mei).


Samen maken we de school nóg leuker!


Groetjes,


Barbara (moeder Xavi)

Jeroen (vader Raven)

Johan (vader Aafke & Lyanne)

Kim (moeder Jolie & Aimee)

Loes (moeder Melvin & Esmee)

Maike (moeder Louise & Hannah)

Mascha (moeder Nina & Sebas)

Michel (vader Jolie & Aimee)


Ik sluit graag aan bij de volgende vergadering

Ik kom graag vanaf volgende schooljaar bij de ouderraad

Naam:

Naam kind: Groep:


